Transport vrachtauto naar Congo. Samenkomst Huiskerk Szentivan (Ro.)

De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus.
Filipenzen 4 :7

Karmelnieuws.

Wij zijn onze Schepper heel dankbaar dat wij het afgelopen jaar 2010 tot een succesvol jaar hebben
kunnen maken. Wij zijn in staat gesteld maar liefst 29 trailers met goederen af te leveren in
Roemenié, Hongarije, Servié en Oekraine.

Dit hadden wij niet kunnen doen zonder uw fysieke en vooral financiéle steun.

Op 10 december 2010 zijn de kerstpakketten (+/- 3000 stuks) weggebracht tezamen met nog meer
hulpgoederen.

Op 14 januari en 4 maart 2011 zijn er alweer twee trailers vol hulpgoederen vervoerd, terwijl de
derde op zaterdag 26 maart 2011 weg zal rijden.

Op 14 maart j.l. ontvingen wij bericht dat met het nieuwe ziekenhuis voor Alzheimerpatienten in
Beclean mag worden begonnen, de planning voor de bouwtijd zal +/- 10 maanden zijn.

Zoals u in de plaatselijke krant hebt kunnen lezen is op 17 maart j.|. onze oude vrachtwagen vol met
hulpgoederen verscheept naar Congo, ook daar is onze hulp nog steeds hard nodig.

Wij zijn de Here heel dankbaar dat Janny en Hans tijdens de controlereis van 11 februari tot 2 maart
gespaard zijn gebleven bij een verkeersongeval in Roemenié.

Vanaf deze week zijn wij bezig met het voorbereiden van een transport van 7 trailers met
verschillende hulpgoederen die D.V. op 30 april 2011 in konvooi zullen vertrekken. Daarvoor hebben
wij nog veel hulp nodig, want het is een behoorlijk karwei om deze trailers gevuld te krijgen. Uw
gebed en ook uw financiéle steun zullen wij nodig hebben. De tolwegen en door de voortdurende
stijging van de brandstofprijzen doen wij een beroep op u voor een gift.

Karmel International werkt nauw samen met Kerken en andere organisaties, zowel lokaal als
landelijk. Want de beste hulp is mensen de gelegenheid bieden hun eigen situatie te verbeteren.
Met behulp van kennis en middelen is het dan ook de Hulp die aankomt.

Wie maar de goede God laat zorgen
En op Hem hoopt in 't bangste gevaar
Is bij Hem veilig en geborgen,

Die redt Hij godd’lijk wonderbaar.

In verbondenheid, hartelijke dank voor uw gaven.

Karmel International



